
 
VIERING ROND DE SCHRIFT 

4 augustus 2024 
in de kerk van de Eenheid in 

Christus te Son 
 

 
 
In stilte bereiden wij ons voor 
 

Orgelspel  
 

Aanvangswoord 
Verlangen en verlangen is twee. 

Het gaat er natuurlijk maar om wáár je naar verlangt. 
In onze samenkomst deze morgen gaat het uitdrukkelijk over 
verlangen naar God. 
Het is niet zo’n vanzelfsprekend onderwerp….maar toch. 
Misschien dat er bij vele mensen, te midden van allerlei dingen 
waarnaar ze verlangen ook een verlangen naar God aanwezig is. 
Laten we daar eens mee bezig zijn naar aanleiding van de 
Schriftlezingen van vandaag. 
 
Aansteken tafelkaars 
 
Zingen Lied 834 – Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht 
 

Bemoediging 
Dat Gods verlangen naar ons 
en ons verlangen naar God 
in elkaar mogen opgaan.  
Amen 

 
Drempelgebed 

Tot op het bot van ons bestaan 
kent Gij ons God, 
zijt Gij met ons begaan 
tot in de engte van de dood. 
Geef ons een teken tegendraads 
aan onze twijfel, God ontsteek in ons  
het verlangen om U te ontmoeten 
in woord en daad,  
en licht óp deze morgen op deze plaats. 
Amen. 
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Zingen  Psalm 25 b - Houd mij in leven 
 
Kyriegebed,  besloten met lied 299e 

(Gloria indien mogelijk staande) 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Eerste lezing  Exodus 16, 2-15  
 
Zingen Lied 513 – God heeft het eerste woord 
 

Evangelielezing  Johannes 6, 24-35 
 
Acclamatie  Lied 339a 

 

Overdenking 
 
 
Orgelspel 
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Zingen  Lied 528 – Omdat Hij niet ver wou zijn 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 
Toelichting op de gaven 
Collectedoel: Villa Vrede Utrecht 
Rekeningnummer: NL48 TRIO 0197 6989 48 
 
Voorbeden 
Na iedere voorbede zingen we het refrein van Psalm 25c: 

 
 
Stil gebed - Onze Vader  

 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. 
Amen         
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Slotlied Lied 419 – Wonen Overal 
(Indien mogelijk staande) 

 

Zegen 
 
Amen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Na afloop van de dienst bent U van harte uitgenodigd nog wat na te praten onder 
het genot van een kopje koffie of thee. 
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Lied 834 

 
Componist Nürnberg 1676/1854, Dichter: Johann Friedrich Ruopp 

 
2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
  een geest van licht, zo klaar als Gij; 
  dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
  en ga de weg die U behaagt. 
  

3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
  dan kan ik veilig verder gaan, 
  tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
  van aangezicht tot aangezicht. 
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Psalm 25 b 
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Kyrie en Gloria - Lied 299e 
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Lied 513 

Componist Gerard Kremer, Dichter Jan Wit 
 

2. God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 

riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 
3. God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 
 
4. God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 

oorsprong en doel en zin. 
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Lied 528 

Tekst Huub Oosterhuis, Melodie Bernard Huijbers 

 
2 Overal nabij is Hij 
menselijk allerwegen. 
Maar geen mens herkent Hem, Hij 
wordt gewoon verzwegen. 
refrein 
 
3 God van God en licht van licht, 
aller dingen hoeder, 

heeft een menselijk gezicht, 
aller mensen broeder. 
refrein 
 

4 Wil daarom elkander doen 
alle goeds geduldig. 
Wees elkaar om zijnentwil 
niets dan liefde schuldig. 
refrein 
 
5 Wees verheugd, van zorgen 
vrij: 

God die wij aanbidden 
is ons rakelings nabij, 
wonend in ons midden. 
refrein 
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Wonen Overal - Lied 419 

 

Componist Nederlands volkslied, Dichter Huub Oosterhuis 

 

2 Wonen overal even thuis 
handel en wandel en huis na huis 
loven en bieden op waarheid en waan 
wagen en winnen en verder gaan – 
mensen veel geluk. 
 
3.Wonen overal bijna thuis 
aarde mijn hemel mijn vaders huis 
stijgende sterren de lach van de maan 
mensen die dromend een stem verstaan – 
mensen veel geluk. 

 
 


